Mijn ontmoeting met:

Harry Sacksioni:

Onze ontmoeting in de Vest was zeer inspirerend en hebben nu elkaars gesigneerde cd. Heel
bijzonder zoals deze man al meer dan 40 jaar aan de Nederlandse top staat.

Van deze beroemde man leerde ik in Nashville op zijn $ 100.000 Gibson enkele kneepjes van
het vak.

Tommy Emmanuel:

Door deze man heb ik mijn passie in 2005 voor de akoestische gitaar herontdekt.
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Thom Bresh:

De zoon van Merle Travis leerde me de wilde en zang kant van Fingerstyle
gitaar kennen.

Eddy Christiani:

Van hem kreeg ik de tip na mijn 65e de dag te beginnen met een warm bad en een glas
cognac en voor het naar bed gaan nog een glas.

Pat Kirtley:

Van deze Kentucky Top gitarist leerde ik de Kentucky gitaarstijl.
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Vietnam veteraan:

Van hem zag en hoorde en voelde ik hoe je de traditie behoort te spelen.

Paul Mosely:

Hij wordt gezien als de man die het meeste klinkt zoals Chet Atkins.

Paula Jo Taylor:

Uk S ey

Zij zorgde ervoor dat ik een keer met haar band op Broadway in Nashville kon optreden.
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